
         Willem Vermandere 
 

Heel dankbaar voor alle liefde en warmte die hij ons gegeven heeft, is Aureel, huwelijkspartner van Erna Roelens († 21 april 2020) en (groot)vader, gesterkt 
door de Ziekenzalving, rustig overleden. Wij danken allen die Aureel liefdevol hebben omringd en verzorgd. De uitvaartdienst en dankzegging voor zijn 
leven, waartoe je uitgenodigd wordt, vinden plaats in de Sint-Aldegondiskerk van Deurle op 5 november 2022 om 10u30. Vanaf 10u is de asurne opgesteld 
vooraan in de kerk.  
Dit melden:                                                                        Eva Van den Brande & Yvan Christiaens 

David Van den Brande & Tamara Walraeve - zijn kinderen 
         Brecht Christiaens en Amber Van den Brande - zijn kleinkinderen 

 
Je kunt medeleven betuigen aan: Eva Van den Brande, Louis Van Houttestraat 113, 9050 Ledeberg - evavandenbrande68@gmail.com -  0485 38 43 53 

David Van den Brande, Kalverhagestraat 27, 9090 Melle - vandenbrande.david@telenet.be -  0475 30 16 45 

   
 
 

Aureel Van den Brande 
 

° 4 juli 1943 
† 21 oktober 2022 

 
 

“Grote liefde kan  
omhelzen en loslaten”. 

 
Bond zonder Naam 



 

 

“Sterven is  
verhuizen van de wereld  
naar het hart van de mensen  
die van je houden.  
Daar leef je verder...”. 

 
 
 
 
 

 
Manu Keirse 

 
 

 
 

 
”Als je van iemand houdt 

en je bent van haar of hem 
gescheiden, 

kan niets de leegte van die 
afwezigheid vullen. 

Zolang die leegte blijft, 
blijf je aldoor met elkaar 

verbonden”. 
 

 
 

Dietrich Bonhoeffer 
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